
De 100 mijl van Sint-Annen
Bedevoart noar Bethlehem!

Naar Aduard, Essen, Westeremden, Huizinge, Wittewierum en Bethlehem.
Over beton, asfalt, gras, klinkers, schelpen en kinderkoppen, Via pelgrimspaden,

kerkenpaden, langs voormalige kloosters en in de voetsporen van abt Emo. 

Overdag en door de donkere nacht heeft Dick Abee zijn 
“Bedevoart noar Bethlehem” volbracht in 21 uur, 40  minuten en 53   seconden.

en is daarmee geeindigd als gedeeld tweede in het klassement.

Namens de organisatie:
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